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Jeugdwerkactie Bijbel binnen bereik
Spreektekst bij PPT actiedoelen | leeftijdscategorie 8-12 jaar

Deze spreektekst hoort bij de PowerPointPresenatie (PPT) over de actiedoelen van
de Jeugdwerkactie Bijbel binnen bereik. De geel gearceerde tekst tussen haken
bevat een aanwijzing voor de voorlezer of geeft de mogelijkheid tot interactie.

De PPT is op twee manieren te gebruiken:
1. In zijn geheel - de hele PPT met spreektekst komt in één keer aan de orde;
2. De verschillende doelen komen los van elkaar aan bod. Bijvoorbeeld door op
drie JV-avonden steeds te focussen op een ander doel. Tussen elk doel is een
overgangsdia met het actielogo toegevoegd.

Benodigdheden bij de presentatie:
Deel ZGG: boekje met vertaalde Psalmen, kalender met bijbelteksten in het
Mogofin (op te vragen via info@zgg.nl).
Deel EVGG: whiteboard of flipover en stiften

Ter aanvulling op de PPT zijn verschillende soorten verwerkingen beschikbaar,
variérend van stellingen tot actieve spellen. Deze zijn te downloaden via
bijbelbinnenbereik.nl > Materialen > Werkmateriaal voor verenigingen.

Start

Dia Tekst

1 Bijbel binnen bereik. Jeugdwerkactie 2023. Het logo is goed te zien.
Maar wat betekent ‘Bijbel binnen bereik’ eigenlijk, denk je? [interactie]
Met deze actie halen we geld op om ervoor te zorgen dat mensen ver
weg en dichtbij, buiten en binnen de kerk, de Bijbel kunnen lezen en
begrijpen.

2 Er zijn drie doelen waarvoor we geld gaan ophalen: Zending (ZGG),
Evangelisatie (EVGG) en de Jeugdbond (JBGG). Over die doelen wil ik je
meer vertellen. We beginnen bij zending. [Bij gebruik van de PPT in
delen alleen het doel noemen dat aan de beurt is]

Doel 1: ZGG

Dia Tekst

3 Stel je voor. Je bent bijna jarig en je maakt een verlanglijstje. Je hoeft

niet lang na te denken over de vraag wat je als eerste opschrijft.
Natuurlijk het nieuwe boek uit de serie die je spaart! Je vult de lijst nog
verder aan en telt de dagen tot je verjaardag af. Wat ben je blij als je
het gevraagde boek cadeau krijgt! Er zijn nog geen twee dagen voorbij,
of je hebt het helemaal uitgelezen. Met een zucht sla je het dicht. Snel
kruip je achter de laptop. Op de website van de boekhandel speur je
rond om te zien wanneer het volgende deel verschijnt. Zo benieuwd ben
je wat de hoofdpersonen nog meer gaan beleven. Helaas, het volgende
deel komt pas over een half jaar uit! Een half jaar? Nog 6 maanden
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wachten, dat duurt wel érg lang!

Graag vertel ik je over iemand die wachten ook moeilijk vindt.

Kijk, dit is Youssef, uit Guinee. Vandaag zit hij op een krukje voor zijn
huis. Om hem heen spelen kinderen. Een stukje verder zijn vrouwen
bezig met de voorbereidingen voor de avondmaaltijd. Youssef merkt het
allemaal niet. Voorovergebogen leest hij in het boekje dat op zijn
schoot ligt. Een en al aandacht. Want wat hij hier in handen heeft, is
heel waardevol. Dit zijn de Heilige Boeken! Hij heeft al meer van deze
boekjes in zijn bezit. Genesis, Exodus, Leviticus, Ruth. Nu leest hij in
een boekje met Psalmen. [boekje met Psalmen laten zien; drukwerk op
te vragen via info@zgg.nl] Zachtjes prevelt hij de woorden voor zich uit:
Psalm 22 - Een psalm van David... Mijn God, Mijn God, waarom hebt u
mij verlaten? En even verder: Maar ik ben een worm en geen man, een
smaad van mensen en veracht van het volk... David had het blijkbaar
niet makkelijk. Zou dit alleen over David zelf gaan, of bedoelt hij
misschien ook nog iets anders met deze woorden? De Heilige Boeken
vertellen toch ook over Isa, over Jezus? Youssef leest weer verder.
Gretig slaat hij de bladzijde om. Misschien geeft de volgende Psalm
meer informatie over Isa. He, dit is niet Psalm 23, maar Psalm 38.
Waarom is er zoveel overgeslagen? Die Psalmen zijn mooi om te lezen in
het Mogofin. Hoelang zou het nog duren voordat ze allemaal in zijn
eigen taal beschikbaar zijn?

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er maar een deel van de Bijbel
beschikbaar is in onze taal. Thuis zijn waarschijnlijk heel wat Bijbels te
vinden. En ga je naar de christelijke boekhandel, dan staan daar genoeg
Bijbels op voorraad.

Als je beseft dat Youssef en alle andere Mogofin-mensen in Guinee nog
maar stukjes Bijbel kunnen lezen, wordt het ineens heel bijzonder dat
wij al zo lang een Nederlandse Bijbel hebben. De Bijbel is het Woord van
God. Door de Bijbel weten we Wie de Heere is en kunnen we Zijn
woorden lezen.

Woorden uit de Bijbel komen het dichtst bij ons als wij ze horen in onze
eigen taal, onze moedertaal. Dat noemen we ook wel de taal van ons
hart. Natuurlijk ken jij woorden in het Engels, en misschien ook Duits of
Frans, maar het Nederlands ken je veel beter. Die taal hoor je al sinds
je geboren bent, en eigenlijk al in de negen maanden daarvoor.

Youssef uit Guinee is een van de vele mensen die nog geen volledige
Bijbel in hun eigen taal hebben. Denk daar eens even over na. Wat
betekent dit voor hen? [mogelijkheid tot interactie]

Al deze mensen kunnen maar een deel van de Bijbel lezen.

De apostel Paulus schreef in de brief aan Timotheus: Al de Schrift is van
God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Dus: de
hele Bijbel is van levensbelang! Door de Bijbel te vertalen in het Mogofin
kunnen ook Youssef en zijn stamgenoten alle woorden van God lezen.

Laten we eens een kijkje gaan nemen in Guinee.

Om in dit land te komen, neem je het vliegtuig richting West-Afrika,
waar je na zo’n 9 uur vliegen landt in de hoofdstad Conakry. Dat Guinee
een tropisch land is, merk je zodra je de hal van het vliegveld uitstapt.




Guinee kent een droge en een natte tijd. In de droge tijd zijn de
onverharde wegen in het land stoffig en zien de struiken en bomen rood
van het zand.

10

In de natte tijd valt er veel regen. Het kan zomaar gebeuren dat je
onderweg met de auto vast komt te zitten in de modder. Ook gaten en
kuilen maken het rijden moeilijk.

11

Youssef woont in Garama, een dorp zo’n 4 uur rijden vanaf de
hoofdstad. De Mogofin-stam waar hij toe behoort, telt waarschijnlijk
ongeveer 25.000 mensen. Dat is zoveel inwoners als .... [tip: noem een
woonplaats in de regio met ongeveer 25.000 inwoners, zodat de
kinderen/jongeren zich een voorstelling kunnen maken bij dit getal].
Het is niet zo’n grote stam dus. Maar het gaat hier wel om 25.000
mensen met een ziel, die God moeten leren kennen om zalig te worden.

12

De Mogofin zijn moslim. Ze geloven in Allah als god. In het dorp staat
een moskee waar de mannen op vrijdag bidden met elkaar.

13

Op de koranschool krijgen jongens les van de imam.

14

In Garama zijn al ongeveer 30 jaar zendingswerkers aanwezig. Toen de
eerste zendelingen kwamen, werd de Mogofintaal alleen gesproken. Er
was nog geen manier om de woorden op te schrijven. Omdat het dan
onmogelijk is om de Bijbel in die taal te vertalen, heeft een
zendingswerker eerst de letters en woorden van de Mogofin van schrift
voorzien, samen met de spelling- en grammaticaregels die bij de taal
horen. Besef dat deze taal dus pas rond het jaar 2000 geschreven kon
worden! Dat is ongeveer [tien] jaar voordat jij geboren werd!

Toen dat was gebeurd, startte het vertalen van de Bijbel. Hoe dat gaat?
Kijk maar mee.

15

Misschien verwachtte je nu een foto met Nederlandse zendingswerkers
erop. Maar we zien hier Ibrahima. Samen met Moussa vertaalt hij de
Bijbel in het Mogofin. Mensen uit Guinee vertalen dus zelf. Zij kennen
de taal het beste. Deze vertalers kennen Frans. Vanuit de Franse Bijbel
en Bijbels in andere Guineese stamtalen vertalen zij de Bijbel naar hun
eigen taal.

16

Nu komt er wel een zendingswerker in beeld. Dit is Peter de Niet, hij
begeleidt het vertaalwerk.

17

Als de Mogofin een stuk van de Bijbel vertaald hebben, controleert Peter
of dit een goede vertaling is.

18

Natuurlijk is het heel belangrijk dat de mensen uit het dorp de
bijbelvertaling begrijpen, want voor hen is de tekst bedoeld. Daarom
nodigt Peter de belangrijke mannen van het dorp uit. Als ze bij elkaar
zitten, lezen de vertalers de bijbelteksten voor. Vervolgens stelt Peter
allerlei vragen. Zo komt hij te weten of de mannen de tekst op de juiste
manier opvatten.

19

Nu vertaalt een derde vertaler de nieuwe vertaling weer terug naar het
Frans.

20

Als blijkt dat de vertaling duidelijk genoeg is, komt er iemand langs die
veel verstand heeft van bijbelvertaalwerk. Je ziet die meneer links op
de foto zitten. Zodra deze man tevreden is over het werk, mag het
bijbelboek gedrukt worden.




Wat een klus he, voordat een vertaling helemaal gereed is!

21

Het is een bijzonder moment als de zendelingen een deel van de Bijbel
aan de Mogofin kunnen geven. Steeds als een bijbelboek klaar is, of een
paar bijbelboeken, bijvoorbeeld het evangelie van Lukas, of de Psalmen,
wordt daar een klein boekje van gemaakt. Zo hoeven de mensen niet te
wachten tot de hele Bijbel vertaald is, maar kunnen ze alvast een deel
lezen.

22

Vaak wordt hierbij een bijeenkomst georganiseerd. Mensen uit het dorp
worden uitgenodigd. Het nieuwe bijbelboek wordt aan hen
gepresenteerd. ledereen mag een boekje kopen. [foto’s: presentatie
bijbelboek Leviticus]

23

De vertalers werken verder, bijbelboek na bijbelboek. Want hun werk is
nog lang niet klaar! En hun werk is heel belangrijk. Alle Mogofin hebben
net als jij en ik een ziel voor de eeuwigheid. Zij moeten God leren
kennen om gered te worden. En daarvoor gebruikt de Heere het lezen
van Zijn Woord.

24

Er is nog een andere manier waarop de Heilige Boeken bij de mensen
komen. Een inwoner van het dorp leest de boeken voor in een
microfoon. Het geluidsbestand wordt opgeslagen en op een klein
geheugenkaartje gezet.

25

De mensen stoppen zo’n kaartje in hun telefoon en kunnen daarop de
tekst afspelen.

26

Het geloof is door het gehoor en het gehoor door het Woord van God.
Dat staat in de Bijbel. Mooi he, de Heere belooft dat Hij geloof wil
geven wanneer mensen Zijn Woord horen. Dat geldt ook voor de
Mogofin!

27

leder jaar laten zendingswerkers mooie kalenders maken [voorbeeld
laten zien]. Kijk, hier zie je de maand, daar de dagen, bovenaan een
mooie foto. Links en rechts een bijbeltekst [januari: Psalm 46:11
(Jabura Dauda, sora 46 haaya 11)]. Heel veel mensen krijgen een
kalender cadeau. Elke keer als ze op de kalender kijken, komen de
woorden van God tot hen.

28

Vanuit de Bijbel weten we dat de Heilige Geest het Woord van God in
harten van mensen brengt. Waar zij ook wonen en welke taal zij ook
spreken. Met de Jeugdwerkactie zorgen wij ervoor dat er geld wordt
opgehaald zodat het bijbelvertaalwerk onder de Mogofin door kan gaan.
Maar wat belangrijker is: gebed. Bid jij mee om wijsheid voor de
mannen die de Bijbel vertalen en de zendingswerkers die de Bijbel
onder de Guineeérs mogen verspreiden? Vraag God of Hij de harten en
het verstand van Youssef en zijn dorpsgenoten opent zodat ze begrijpen
wat zij lezen en horen.

29

In Openbaring, het laatste bijbelboek, schrijft de apostel Johannes: Na
dezen zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle
natie en geslachten en volken en talen, staande voor den troon en voor
het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen,

en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem,
zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam.
De Mogofin kunnen deze tekst nog niet lezen, want Openbaring is nog
niet vertaald. Hopelijk zal dat niet lang meer duren. Maar wat hier staat




is waar. Nu al zijn er in de hemel duizenden mensen, gekocht door het
bloed van de Heere Jezus, Die Hem eeuwig danken voor Zijn genade.
Ook Mogofin zijn daarbij.




Overgangsdia ZGG > EVGG

Dia Tekst

30 De Bijbel in het Nederlands is er al heel lang. Maar niet iedereen in ons
land heeft een Bijbel in huis of hoort eruit lezen. Daarom halen we ook
geld op voor Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten (EVGG). Eerst wil
ik je vertellen over Sophie, luister maar.

Doel 2: EVGG

Dia Tekst

31 Verhaal ‘God is trouw’

‘Lynn, we gaan eten!' roept Lynns moeder. Sophie en Lynn zijn net met
wat andere buurkinderen een balspel aan het doen. ‘Jammer dat je al
weggaat’, zegt Sophie tegen haar buurmeisje. ‘lIk kan vragen of je mee
mag eten. Wil je dat?’ zegt Lynn. Ja, natuurlijk wil Sophie dat. De
moeder van Lynn kan heel lekker koken en het is er altijd erg gezellig.
Het mag ook van Lynns moeder. Ze eten lasagne. Sophie eet haar bord
helemaal leeg. Dat was lekker! Na het eten leest de vader van Lynn uit
een dik boek. De Bijbel, weet Sophie. Dat heeft hij weleens gezegd. Ze
vindt het moeilijk om te begrijpen waar het over gaat, maar soms
herkent ze ineens een persoon in het verhaal. Noach bijvoorbeeld of
Jozef. De ouders van Lynn leggen ook vaak wat uit over de Bijbel. ‘Je
mag ook wel een keer met mij mee naar de kinderclub’, zegt Lynn.
‘Daar vertellen ze ook over de Bijbel en dan gaan we met elkaar
knutselen. Ga je een keer mee?’ ‘Ja, leuk’ zegt Sophie. Alleen: het is op
zaterdagochtend en eigenlijk slaap Sophie dan liever uit.

Als ze ’s avonds in bed wordt gestopt door haar vader vraagt Sophie of
ze naar de kinderclub van Lynn mag. Gelukkig mag dat!

‘Aaah!’, Sophie rekt zich nog eens uit. Ze moet opstaan. Het is
zaterdagochtend 8.00 uur. Normaal zou ze zich nog eens omdraaien in
bed, maar nu staat de wekker niet voor niets. Tijd om naar de club te
gaan. Lynn slaapt zelfs op zondag niet uit. Dan gaat ze naar de kerk,
waar de club vandaag ook is. Sophie kan zich niet voorstellen wat er zo
bijzonder en belangrijk zou kunnen zijn, dat je er in het weekend vroeg
voor op staat. Zal ze daar vandaag achter komen?

Sophie eet net de laatste happen van haar ontbijt op als Lynn de
achterdeur binnenloopt. ‘Zin in?’ vraagt Lynn. ‘Ja’, knikt Sophie met
haar mond nog vol. Samen rijden ze naar de kerk.

In de kerk gaan ze naar een mooi versierde zaal. Er hangen slingers. Er is
een slinger met allemaal plaatjes. Een met ‘Kerst’ en ook een met
‘Pasen’ ziet Sophie. Die dagen kent Sophie wel. Dan spreken ze gezellig
met familie af om samen wat te eten. Met Kerst zetten ze de kerstboom
op. Die ziet ze niet op het plaatje. Wel ziet ze een stal. Van Kerst heeft
ze weleens van gehoord, toen is Jezus toch geboren? ‘Gelukkig’ denkt
Sophie, ‘als de juf vraagt of ik wat weet, dan kan ik dat verhaal
vertellen’. Het is toch een beetje spannend, want alle mensen van de
kerk weten vast een heleboel uit de Bijbel, net als de vader en moeder
van Lynn.

Als de kring bijna vol is, begint een van de jufs. Ze leest voor uit een
boek met allemaal platen. Het gaat over Ruth. ‘Ruth verliest haar man,




maar God zorgt voor haar’, vertelt de juf. Ze zingen en bidden met
elkaar. Sophie en Lynn handletteren een mooie kaart met de woorden
die Ruth tegen haar schoonmoeder Naomi zei: ‘Uw volk is mijn volk en
uw God is mijn God’.... Dan is het tijd om naar huis te gaan. De moeder
van Lynn haalt hen weer op. Sophie krijgt een boekje met het verhaal
over Ruth mee naar huis. Nu kan ze het ook thuis lezen of zelfs
voorlezen aan papa en mama.

Thuis vertelt ze gelijk wat ze allemaal beleefd heeft op de club. ‘Het
was zo gezellig, mam. Ik wil elke week wel gaan!’ Daar moeten we het
nog maar eens over hebben, Sophie’ zeggen papa en mama
tegelijkertijd.

Een paar dagen later heeft Sophie het boekje over Ruth al helemaal
gelezen. ‘Als dit boekje uit is, krijg je een nieuw boekje zei de juf’ zegt
Sophie tegen haar moeder. Moeder kijkt haar even aan en ziet het
verlangen in haar ogen. ‘Nou, vooruit, ga nog maar een keer mee dan.’

Vanaf die tijd gaat Sophie elke week met Lynn naar de club. Wat is het
gezellig en wat leert ze veel. Allemaal Bijbelverhalen. Steeds vertelt de
juf hoe God trouw is en zorgt voor deze mensen. Het liefst wil ze zelf
een Bijbel, maar die is wel moeilijk te begrijpen. En mama vindt een
kinderbijbel ook wat duur... ‘Misschien later, voor je verjaardag.’ Maar
dat duurt nog zo lang vindt Sophie. Gelukkig zeggen de jufs van de club
en de ouders van Lynn dat je overal voor mag bidden. En dat doet
Sophie dan ook. Elke dag.

Totdat... er tijdens de kinderclub ineens cadeautjes op tafel liggen. Voor
wie zijn deze cadeaus? Juf Janneke geeft het eerste cadeau aan Sophie.
Sophie maakt snel het pakket open. ‘Het zal toch niet..?!” Jawel, het is
een Bijbel! Een kinderbijbel met alle verhalen bij elkaar. Van Adam en
Eva, Jozef, Daniél, tot van het verhaal dat Jezus terugkomt. Aan de
binnenkant hebben de jufs iets persoonlijks geschreven: ‘Voor Sophie,
God zorgde voor Ruth, God zorgt ook voor jou.’

32

Kom jij in actie om het Woord van God te verspreiden onder jong en oud
in Nederland? Op de kinderclub waar Sophie naartoe gaat, op alle
andere kinderclubs, op evangelisatieposten en bij gemeenten.

33

De opbrengst van de actie gaat naar twee materialen van EVGG:
1. Bijbel in een notendop: het verspreiden van dit boekje
2. Bijbelse verhalen: het bundelen van Bijbelse verhalen.

‘De Bijbel in een notendop’ is een boekje dat uitlegt wat er in de Bijbel
staat. Dat kun je meegeven bij een Bijbel, zodat mensen begrijpen wat
de boodschap is die de Heere God in de Bijbel ons geeft.

34

De Bijbelse verhalen zijn voor kinderen geschreven. Er zijn al heel veel
losse deeltjes verschenen en verspreid onder de naam ‘Bijbelverhalen
voor jou!’. Een van die boekjes kreeg Sophie mee. EVGG wil van al deze
boekjes samen een kinderbijbel laten maken. De vier boekjes die je op
deze dia ziet, kunnen jeugdverenigingen ook verkopen als actieproduct.

EVGG is al druk bezig met het in gang zetten van het bundelen. Kijk je
mee hoe dat gaat?




35

Hier zie je Julia Meeuse-Visser. Zij maakte alle schilderingen in de
boekjes. Eerst leest ze de Bijbelverhalen en bedenkt dan wat ze wil
schilderen. Je ziet hier dat ze eerst een schets met potlood maakt.

36

Daarna begint ze met schilderen. Hier is ze bezig met het maken van de
voorkant van de Bijbel die vast ook heel mooi wordt.

37

Dit is Jos Kardol. Jos Kardol is een paar jaar geleden begonnen met het
schrijven van de Bijbelverhalen. Hij was evangelist in Utrecht. Daar
miste hij Bijbelverhalen waarin het gaat om twee belangrijke vragen:
‘Wie is God?’ en ‘Wie is Jezus?’ Het is belangrijk dat kinderen (maar ook
volwassenen) in hun leven antwoord krijgen op deze vragen. Daarom is
hij begonnen met het schrijven van deze Bijbelverhalen.

38

De laatste boekjes schrijft hij vanuit zijn kantoor in Guinee (Afrika).
Daar werkt hij nu voor ZGG/de zending.

39

Wij zijn al begonnen... nu jij! Succes!




Overgangsdia EVGG > JBGG

Dia

Tekst

40

Tijdens dit deel van de presentatie wil ik jullie wat meer vertellen over
het actiedoel van de Jeugdbond.

Doel 3:

JBGG

41

In de Bijbel staan veel moeilijke woorden. Misschien vind jij het ook
weleens lastig om het allemaal te begrijpen als je in de kerk naar de
preek van de dominee luistert. Op het scherm zie je een aantal teksten
uit de Bijbel. Weet jij wat de dikgedrukte worden betekenen? Links
onderaan staan een aantal mogelijkheden van de betekenis. [interactie]

42

[Vraag: Wie van jullie heeft een Bijbel? Steek je vinger op]

Mooi om te zien dat jullie allemaal een Bijbel hebben. Misschien heb je
er wel meerdere. Lees je er in voor jezelf? De Jeugdbond wil je helpen
om je Bijbel beter te begrijpen.

43

Misschien denk je wel: hoe gaat de Jeugdbond daar dan voor zorgen? We
hebben verschillende manieren bedacht om je te helpen.

De eerste manier is een luisterdagboek, een podcast, die je via internet
kunt luisteren. In sommige gezinnen worden deze ’s morgens aan tafel
gebruikt om de Bijbel te onderzoeken. Misschien bij jou thuis ook wel.

De tweede manier zijn de Bijbelstudievideo’s die we maken om
verschillende Bijbelgedeelten uit te leggen, zodat jij de Bijbel beter
begrijpt.

Trouwens, de Jeugdbond is niet alleen hiermee bezig. We helpen ook
jouw juf of meester van de JV om goede verhalen te kunnen vertellen,
of een Bijbelstudie met jullie te doen.

44

Oké, dat ging een beetje snel. Wat is een podcast? En waarom zou jij
ernaar gaan luisteren?
[Vraag: Wie van jullie weet wat een podcast is?]

45

Podcast is een moeilijk woord voor iets eenvoudigs. Een podcast is een
soort luisterdagboekje.

Normaal gesproken lees je als je wakker wordt of als je naar bed gaat
een stukje uit de Bijbel en daarna ook uit een dagboekje. In een podcast
van de Jeugdbond wordt er door een predikant, een ambtsdrager of een
andere vrijwilliger een stukje uit de Bijbel voorgelezen en uitgelegd. Je
kunt de podcast via verschillende manieren beluisteren. Via de
computer, laptop, tablet of telefoon. Je kunt de podcast luisteren als je
wakker wordt, als je naar bed gaat of als je met het hele gezin aan tafel
zit. Dit luisterdagboek is bedacht voor jongeren vanaf 16 jaar, maar we
weten dat er ook gezinnen luisteren met kinderen van jouw leeftijd.
Daarom vragen we onze uitleggers altijd om duidelijk en eenvoudig te
zijn, zodat jij ook mee kunt luisteren.




46

Nu begrijp je wat een podcast is. Waar gaan de luisterdagboeken over?
Er zijn twee soorten podcasts:
1. Een podcast waarin een Bijbelboek van begin tot eind wordt
gelezen en uitgelegd. Bijvoorbeeld over het Bijbelboek Jesaja.
2. Een podcast waarbij Bijbelgedeelten gekozen zijn die bij een
thema horen. Bijvoorbeeld over het Pinksterfeest.
Deze twee verschillende soorten wisselen zich steeds af, net als het
gebruik van het Oude en Nieuwe Testament. Na alle Bijbelboeken die
geschreven zijn door Johannes, wordt nu bijvoorbeeld Jesaja behandelt.

Over niet al te lange tijd komt er een serie uit over vragen die jongeren
belangrijk vinden. Misschien heeft je oudere broer of zus wel een vraag
naar ons opgestuurd. In die serie geven we antwoorden op die vragen.

47

Genoeg over de podcasts, het luisterdagboek. Nu verder naar de tweede
manier waarop we je willen helpen om de Bijbel beter te begrijpen. Ik
wil jullie nu iets meer vertellen over de Bijbelstudievideo’s.

48

Op de website danielonline.nu kun je Bijbelstudievideo’s vinden. Een
Bijbelstudievideo is een filmpje waarop iemand een Bijbelgedeelte
uitlegt. Er staan al video’s op over Ruth, gelovigen uit het Oude
Testament (Wolk van getuigen, Hebreeén 11) en de Bergrede. Op
dezelfde website staan trouwens ook andere video’s. Bijvoorbeeld van
toespraken die zijn gehouden voor jongeren. Met het geld wat jullie
ophalen tijdens de Jeugdwerkactie willen we meer van zulke
Bijbelstudievideo’s opnemen.
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Dus nu heb je gehoord hoe de Jeugdbond jou wil helpen om de Bijbel
beter te leren begrijpen. Maar de Jeugdbond helpt ook jouw juf of
meester van JV. Graag leggen zij de Bijbel aan jou uit. De Jeugdbond
wil hen daarbij helpen.

De Jeugdbond organiseert daarvoor een of meer avond(en) waarop jouw
juf of meester samen met andere juffen of meesters bij elkaar komen.
Dan gaan we samen oefenen met het vertellen van een verhaal, of het
uitleggen van de Bijbel. We noemen dat een training. Door te oefenen
met andere mensen erbij leren ze heel veel. ZO kunnen ze jou weer
helpen om de Bijbel beter te begrijpen.
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Want uiteindelijk ben jij het belangrijkste doel van de Jeugdbond. We
willen het geld inzetten om jou de Bijbel beter te laten begrijpen. Niet
zomaar. We hopen namelijk dat je door ons werk, door het werk van jou
leidinggevende of dominee de Heere mag leren kennen!
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Help jij mee om JV-leiders een training te geven, zodat ze samen met
jou de Bijbel kunnen lezen en samen met jou kunnen ontdekken wat de
Heere tegen jou zegt?
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2 Timotheus 3 vers 16 en 17: Al de Schrift is van God ingegeven, en is
nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing,
die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle
goed werk volmaaktelijk toegerust.

[Interactie: Bespreek ter afsluiting wat deze tekst betekent voor de
verschillende doelen/doelgroepen van de actie]




